
 

 

 

Een nieuw beeld van “Don Bosco” in Lauradorp 
 
 
In 1991 stond de bovenverdieping van het klooster aan de Maastrichterlaan in brand. Dat was heel 
erg, want door die brand is van alles verloren gegaan: meerdere doopboeken, de prachtige films 
die pater Saris had gemaakt van het dorp en het jeugdwerk en waarschijnlijk veel kostbare 
documenten. 
 

(foto Frans van Elteren) 

 

Een ander gevolg van die brand was de beschadiging van het Don Boscobeeld dat in de gevel 
stond. Door de hitte sprongen stukken uit het gezicht. In 2016 is het beeld verplaatst naar het 
Medisch Centrum Lauradorp. Daar staat het nu nog, in beschadigde toestand. Meerdere 
Lauradorpers, vooral zij die zich nog het tijdperk van de Salesianen herinneren, vinden dit 
onwaardig. De Lauradorpse broers Wim en John Smeets streven nu naar een nieuw Don Bosco 
beeld en bewonersvereniging Lauradorp ondersteunt dit van harte. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

  



 

 

 

Zoals u op de foto kunt zien is het oude beeld zo sterk beschadigd, in het bijzonder in het gezicht, 
dat het niet om aan te zien is. Een restauratie zou alleen dienen om het beeld voor verdere 
aftakeling te behoeden.  

Om Don Bosco en de Salesianen te eren en om hun werk voor Lauradorp in herinnering te houden, 
kiezen wij (Wim en John Smeets) er voor om een nieuw beeld te laten maken en in de openbare 
ruimte te plaatsen.  
Van enkele fondsen hebben we al de toezegging dat men een substantiële financiële bijdrage wil 
leveren. 

 


